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Herken je dit? Nog een cadeau te regelen.

bij Je kunt kiezen ult een aantal collectleve
cadeaumomenten, dit zijn de cadeaus
voor een groep medewerkers. DIt kan Je
ultbrelden door er bijvoorbeeld verjaarda-
gen aan toe te voegen, dit zijn dan de
Individuele cadeaumomenten. En als e
helemaal nergens meer over na wilt den-
ken, dan regel Je dat La Touche Magique
ook e relatiegeschenken verzorgt. Jij kunt
Je nu volledig op de zaak storten, doen
waar Jij goed in bent.

Je komt er pas enkele dagen van tevo-
ren of - erger nog - te laat achter dat
een van jouw medewerkers jarig Is. “Oh
Jee, door alle drukte helemaal verge-
ten.” Of er werkt lemand 12,5 jaar bij de
zaak. "Hoe krijg Ik zo snel nog een gaat-
Je vrl) In m'n agenda om een leuke fell-
citatle te regelen? En m'n secretaresse
heeft het ook al hartstikke druk.”

send geschenk op de proppen. Verrassing!
Jouw medewerker voelt zich gewaardeerd
en dat motiveert en leldt tot meer betrok-
kenheld bl) de organisatie.

Cadeau-abonnement

Bl] La Touche Maglique heb je de mogelijk-
held een cadeau-abonnement af te slul-
ten. DIt Is uiteraard niet verplicht, Indivi-
duele aanvragen zijn ook mogelijk. Maar
wanneer je voor een abonnement kiest,
hoef Je een Jaar lang niet meer na te den-
ken over de belangrijke data waarop |e
lemand In 't zonnetje zet; dat doe Ik name-
ljk voor Je. Zo Is er een abonnement waar-

Voorkom dat je belangrijke data vergeet

La Touche Magique helpt je dit soort situa-
ties te voorkomen. Een Jaar lang hoef JI) je
nergens meer druk om te maken en toch
kom Jij op het juiste moment met een pas-

Wie zet i) In 't zonnetje?
Uiteraard zijn het niet alleen de mede-
werkers die je door het jaar heenin 't zon-

netje kunt zetten. Denk eens aan jouw

goede naam als je zo nu en dan je relaties
verrast met een origineel geschenk.
Overigens kan je er in het abonnement
ook voor kiezen een kaartje te sturen, die
speciaal voor jou ontworpen is. Dus het
hoeft echt niet duur te zijn om goed voor
de dag te komen.

Meer Informatie

Kijk voor meer informatie op
www.latouchemagique.nl

of bel/app naar 085-060 24 68
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Regeimatig lees ik de column van Sonfa van Duljnhoven op haar website. Erg leuk en lekker leesbaar.
we hebben Sonja bereid gevonden deze met u te delen.

Sterren

Ik heb iets met sterren. Kijk maar naar
het logo van mijn bedrijf, enkele siera-
den, de tattoo op m’'n pols, de cadeaus
die ik verzorg. Vroeger, toen ik nog bij
m’'n ouders woonde, sliep ik aan de ach-
terzijde van het huis.

Van die harige rode tapijttegels op de vioer.
Daar verstopte ik altijd bijzondere briefjes
onder. Een commode die je met zo'n sierlijke

sleutel op slot kon draaien. Als ik er aan
terugdenk, voel ik de heerlijke rust die de
kamer me gaf. Vanuit het raam keek ik s
avonds uit op de machtige sterrenhemel en
altijd viel mijn oog op het steelpannetje, de
grote beer. Dat was mijn houvast, dan was ik
thuis. Prachtig al die fonkelende lichtjes. Wat
een magisch uitzicht.

Onlangs reed ik s avonds naar huis. Over de
Zevenheuvelenweg, met een weids uitzicht
over de landerijen. En daarboven die sterren-
hemel. En automatisch zocht ik naar het
steelpannetje. Ook later thuis bleef ik hem
minutenlang zoeken. Maar ik vond hem niet!
Heel gek, maar ik werd er bijna onrustig van.
Omdat het bedtijd was en ik het koud had,
ben ik maar naar binnen gegaan.
Ongetwijfeld spotte ik hem de volgende keer
weer.

Wat is dat toch met sterren? Ze zijn zo myste-
rieus. Ze staan als verrassingen ineens aan de
hemel. Ze stralen, ze fonkelen! Ze geven mij
een magisch gevoel. Ik zeg ook altijd tegen
m’n zoon dat mijn vader een van die sterren

is, hij is er altijd en komt uit onverwachte
hoek om je een fijn gevoel te geven. Inmiddels
stralen er meer daarboven die me lief zijn. En
ze omarmen me allemaal. Het voelt als een
warme deken om me heen.

Kerst heeft ook iets magisch en is onlosmake-
lijk verbonden aan sterren. Uiteraard is er de
kerstster die de geboorteplaats van Jezus
aangaf. De lampjes in de bomen fonkelen als
sterren, evenals de viammetjes van de kaar-
sen. Ondanks de kou buiten, zijn het warme
dagen. Familie en vrienden zoeken elkaar op,
er zijn diverse acties in het land om ook de
mensen die het minder goed hebben een
mooie Kerst te bezorgen. Er hangt een
bepaalde sfeer. Menig artiest heeft gezongen
van "Kon het maar altijd kerstmis zijn". De
magie van Kerst, 365 dagen lang. 12 maan-
den gezelligheid met vrienden en familie,
een jaar lang zorgen voor de ander, lief zijn
voor elkaar. Ik zeg "doen!”

Een fijne Kerst en een magisch 2019 allemaal!

Liefs, Sonja van Duijnhoven




